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Samenzang 
 
Liefde Gods (melodie Love divine, all loves excelling) 

 
1 Liefde Gods, die elk beminnen 
 hemelhoog te boven gaat, 
 kom in onze harten binnen 
 met Uw milde overdaad. 
 Jezus, één en al ontferming, 
 daal vanuit den hoge neer 
 met Uw heerlijke bescherming 
 in ons bevend hart, o Heer. 
 

2 Wat Gij eenmaal zijt begonnen 
 o voltooi het maak ons rein, 
 tot de wereld is gewonnen 
 en in U hersteld zal zijn, 
 tot wij eeuwig bij U wonen, 
 schrijdende van licht tot licht, 
 leggend onze gouden kronen 
 zingend voor uw aangezicht. 
 
Leid Gij mij wees mijn bevrijder  

(melodie Guide Me O Thou Great Redeemer) 
 
1 Leid Gij mij, wees mijn bevrijder, 
 breng mij naar het vaderland. 
 In de dreigende woestijnen, 
 zoek ik naar Uw vaste hand. 
 Brood des levens, brood des levens, 
 Manna, dat mijn honger stilt, (2x) 
  

https://kerkliedwiki.nl/Love_divine,_all_loves_excelling
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2 Sla de rots en laat het stromen, 
 water dat mijn dorst geneest! 
 Wijs in wolk en vuur mijn wegen 
 door de nacht van angst en vrees. 
 Levend water, levend water, 
 dat mijn dorst voor altijd lest. (2x) 
 
3 Draag mij als ik bang te moede, 
 aankom bij de doodsjordaan. 
 Die de dood hebt overwonnen, 
 breng ook mij naar Kanaän, 
 waar ik zingend, waar ik zingend, 
 voor Uw aangezicht zal staan. (2x) 
 
Koor 
- Ik wil zingen van mijn Heiland 
 
Mededelingen Ouderling van Dienst 
 
Samenzang: De vreugde voert ons naar dit huis - LB 280  
 
De vreugde voert ons naar dit huis 
waar ’t woord aan ons geschiedt. 

God roept zijn naam over ons uit 
en wekt in ons het lied. 
 
Dit huis van hout en steen, dat lang 
de stormen heeft doorstaan, 
waar nog de wolk gebeden hangt 
van wie zijn voorgegaan, 
 
dit huis, dat alle sporen draagt 
van wie maar mensen zijn, 

de pijler die het alles schraagt, 
wilt Gij die voor ons zijn? 
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Zal dit een huis, een plaats zijn waar 
de hemel open gaat, 
waar Gij ons met uw eng'len troost, 

waar Gij U vinden laat? 
 
Onthul ons dan uw aangezicht, 
uw naam, die mét ons gaat 
en heilig ons hier met uw licht, 
uw voorbedachte raad. 
 
Vervul ons met een nieuw verstaan 
van ’t woord, waarin Gij spreekt 
en reik ons zelf als leeftocht aan 

het brood, dat Gij ons breekt. 
 
Dit huis slijt mét ons aan de tijd, 
maar blijven zal de kracht 
die wie hier schuilen verder leidt 
tot alles is volbracht. 
 
Welkom en groet 
 
Gebed 

 
Samenzang: Alle eer en alle glorie - LB 305  
 
1 Alle eer en alle glorie 
geldt de luisterrijke naam! 
Vier de vrede die Hij heden 
uitroept over ons bestaan. 
Aangezicht / vol van licht, 
zie ons vol ontferming aan! 
 

2 Alle eer en alle glorie 
geldt de Zoon, de erfgenaam! 
Als genade die ons toekomt 
is Hij onze nieuwe naam. 
Licht uit licht, / vergezicht, 
steek ons met uw stralen aan! 

3 Alle eer en alle glorie 
geldt de Geest die leven doet, 
die de eenheid in ons ademt, 

vlam, die ons vertrouwen voedt! 
Levenszon, / liefdesbron, 
maak de tongen los voorgoed! 



Koor 
- Vaste rots van mijn behoud 
- Kom in mijn hart  

 
Schriftlezing: Johannes 15: 1 – 8 
 
Samenzang: Zing een nieuw lied - LB 971 
 
Zing een nieuw lied voor God de Here 
en wees van harte zeer verblijd. 
God wil alhier met ons verkeren, 
hier wordt een huis voor Hem bereid. 
Hij heeft de hand en het verstand 
gezegend voor het werk, 
de bouw van Christus’ kerk. 
 
God wil aan ons telkens weer tonen 
dat Hij genadig is en trouw. 
Dat Hij met ons samen wil wonen, 
geeft ons de moed voor dit gebouw. 
Maar niet met steen en hout alleen 
is ’t grote werk gedaan. 
’t Zal om onszelve gaan. 
 
De Heilige Geest geeft taal en teken. 
Christus deelt al zijn gaven uit. 
De Vader zelf wil tot ons spreken 
en elk verstaat wat het beduidt. 
Wees ons nabij en maak ons vrij 
in dit uw heiligdom. 
Kom, Here Jezus, kom! 
 
Koor 
- Er is een God die hoort 
- Keerpunt 
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Meditatie: ‘Vrucht dragen’ 
 
Orgelimprovisatie 
 
Samenzang: Laat de woorden die we hoorden – LB 422 
 
1 Laat de woorden 
die we hoorden 
klinken in het hart. 
Laat ze vruchten dragen 
alle, alle dagen 
door uw stille kracht. 
 

2 Laat ons weten, 
nooit vergeten 
hoe U tot ons spreekt: 
sterker dan de machten 
zijn de zwakke krachten, 
vuur dat U ontsteekt. 

3 Laat ons hopen, 
biddend hopen, 
dat de liefde wint. 
Wil geloof ons geven 
dat door zo te leven 
hier Gods rijk begint. 
 
Koor 
- De haven van rust 
- Zie de zon 

 
Slotwoord 
 
Collecten (zie voor QR-codes laatste pagina) 
-1e diaconie: Oeganda – Stichting Figurant 
-2e voor de onkosten van Hoorn Zingt 
 
Samenzang: Wij zagen hoe een spoor van God – LB 1000 
 
Wij zagen hoe het spoor van God 

sporen van mensen kruiste. 
Wij zagen licht, een vuur laait op, 
feest voor armen in het duister. 
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Refrein: Komt Hij terug op onze weg, 
keert Hij verharde harten? 
Wanneer komt Hij met licht en lef, 

zaaigoed in onze handen? 
 
Wij zagen mensen teer en fier, 
bloeien in steenwoestijnen. 
Wij zagen hoe de schepping nieuw 
gloort in vrede zonder einde. 
Refrein 
 
Wij zagen lammen op het feest, 
dansend en opgetogen. 

Wij zagen hoe de hoop weer leeft 
in de uitgedoofde ogen. 
Refrein 
 
Wij zagen rijken diep ontdaan, 
konden zichzelf niet geven. 
Wij zagen armen binnengaan 
in een huis vol licht en leven. 
Refrein  
 

Wij zagen God verloren staan, 
zullen zijn kinderen komen? 
Wij zagen Gods hart opengaan: 
levend water, rijke stromen. 
Refrein 
 
Zegen 
 
Wilhelmus 
 

Koor 
- Geloofd zij onze God 
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Fijn dat u bent gekomen! Er is koffie of thee in de achterzaal.  
 
Agenda 2024: 

 
29 september 16.00 uur. 
ds Robert-Jan van Amstel 
Trumpets of the Lord o.l.v. Rob van Dijk 
Dirk Out, orgel 
 
27 oktober 16.00 uur 
ds Koos Staat  
Chr. Mannenkoor De Lofstem o.l.v. Aldert Fuldner  
Dirk Out, orgel  

 
Contactadres Hoorn Zingt: welkomhoorn@gmail.com  
 

mailto:welkomhoorn@gmail.com

